
 

De lessenaar uit 1924 vertelt. 
 

                     

   1                                                 2                                                3 

Het begon met de vraag van een oud vrijwilliger: Weet jij wat er is gebeurt met de 
oude lessenaar? 

Helaas, dat wist ik niet. Maar onze molenaars weten heel erg veel. Het item was 
snel gevonden. Het hing omgekeerd aan de muur tegenover het motor koppel. 
Omgekeerd? Ja met de onderkant zichtbaar zodat de, met potlood, geschreven 
teksten zichtbaar zijn. Nou ja, zichtbaar. Helaas viel het zo niet te lezen.  
Eerst met een zaklantaarn, daarna het buiten in de zon met een paar collega’s 
bekeken.  
Uiteindelijk de lessenaar mee naar huis genomen en regel voor regel in een 
document overgezet. Maar ja, niet alles begreep ik. Alweer een beroep op onze 
geweldige molenaars gedaan en die konden vaak de ontbrekende woorden 
ontcijferen (meestal vaktaal). 
De notities beginnen in 1924 en eindigen in 1959. 
Ze bestaan uit de jaarlijkse aantallen omwentelingen en vooral het onderhoud aan 
de verschillende stenen. 
Zoals de mais steen, de 17 er (doorsnede 150 cm)  en de 16 er (140 cm). 
Zo is er dus erg veel historische data bewaard gebleven. 
 
Het origineel ( foto 1en 2 ) de vertaling (foto 3) hangt er ingelijst naast . 
 
 
 
Met dank aan allen die een bijdrage hebben geleverd! 
 


